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Het Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland wordt georganiseerd door een bestuur en 

een werkgroep bestaande uit de Stichting Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland, 

Stadhuismuseum Zierikzee, vrijwilligers van de jaarlijkse intochten van Sinterklaas in 

Burgh-Haamstede, Brouwershaven, Bruinisse, Renesse, Zierikzee en andere vrijwilligers 

die het sinterklaasfeest een warm hart toedragen. 

 

Het evenement wordt georganiseerd in de gebouwen van het Stadhuismuseum van 

Zierikzee. In het museum wordt het leven van Sinterklaas en zijn pieten gespeeld in een 

rondgang door het gebouw. Het geheel wordt ondersteund door één verhaallijn welke 

alle figuranten in hun ‘kamer’ uitvoeren. Te denken valt aan de bakkerij, de postkamer, 

de pietenzolder en de kamer van Sinterklaas. Snurkpiet slaapt op de gang en Poetspiet 

loopt de hele dag z’n tanden te poetsen. 

 

Jubileumjaar 2024  

In 2024 bestond het Huis 10 jaar, dus het was een jubileum-jaar. Onder het thema ‘Kom 

je spelen?’ konden de bezoekers samen met de vrijwilligers het jubileumfeest vieren. 

 

Zo’n 100 vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt dat het huis in de periode van 23 

november tot en met 3 december opengesteld is voor scholen en publiek. Zij zijn actief 

als schminkers, Pieten, rondleiders, dagverantwoordelijken, catering-medewerkers, etc 

De groep vrijwilligers is een grote diversiteit van mensen. Van scholieren die voor een 

maatschappelijke stage uren maken, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt 

die hier deels begeleid hun creativiteit kwijt kunnen, tot enthousiaste vrijwilligers die veel 

werk verzetten om het huis in te richten en draaiend te houden, maar ook pensionada’s 

die komen voorlezen of invallen voor zieken. 

 

We hebben rond de 1.100 bezoekers ontvangen, die vooraf een kaartje hebben geboekt 

via de website. 

Van de basisscholen van het eiland en daarbuiten hebben 52 groepen het huis bezocht. 

In totaal waren dit ongeveer 1.300 bezoekers. 

Ook waren de bezoekers van ’t Gors weer op een speciaal moment uitgenodigd. 

 

Om het jubileum te vieren waren handwerk-knutsels van de muisjes Sam en Julia in het 

hele huis te vinden. Kinderen kruisten de gevonden muisjes aan op een bingo-kaart. 

 



Na de ontvangst in de hal met klimmen op het dak, bezochten de kinderen en hun 

begeleiders tijdens de rondgang door het museum achtereenvolgens: 

- Een film, speciaal gemaakt voor het Huis van Sinterklaas met medewerking van 

lokale bekendheden, zoals deze keer de Politie. Twee Pietjes vinden elkaar om 

samen te werken en te spelen; 

- Bakkerij met daarin een verhaal over een verkeerd recept, slapende pieten en 

een woordspel ‘Xie Xie wat jij niet ziet’; 

- In de Troonzaal worden de bezoekers ontvangen door de Sint. Schoolklassen 

hadden vooraf een bladzijde voor het Grote Vriendenboek van de Sint ingevuld. 

Particulieren spelen met de Pieten en komen vaak speciaal voor het fotomoment 

met Sinterklaas; 

- In de carillonkamer is een muizen-dorp te zien. Zierikzee is nagemaakt met de 

intocht van Sint met allemaal muizen-kindjes. De kinderen genieten daar, tijdens 

het bewonderen van de prachtige knutselwerken, van een verhaal over een Piet 

die voor straf met Sinterklaas moet spelen 😉; 

- Tot slot is het op de slaapzolder altijd fijn spelen, spelen en spelen. 


